
Dag 6 zondag 19 maart 2023 

 

De kinderen worden stilletjes gewekt rond half acht op de tonen van 

“Noodgeval” van Goldband. Velen zijn nog in een diepe slaap verzonken als we 

de kamers binnenkomen. Gapende monden en veel wrijvers in de ogen. Het is 

toch zo'n lekker nestje geworden dat Zwitsers bed! 

Iedereen weet nu hoe de dagelijkse routine gaat en het loopt al heel wat vlotter 

om alles klaar te maken om te skiën. Aan het ontbijt het gekende, aangevuld 

met een lekkere croissant voor “de zondag”. 

Onze batterijen zijn weer helemaal opgeladen want het skiveld roept. Het weer 

valt best mee; de zon is deze voormiddag minder van de partij, maar dat laten 

we onze pret niet bederven. De meeste groepen zitten nu op de hogere pistes. 

Het is mooi om te zien hoe de kinderen in sierlijke, lange slingers van de 

bergwand glijden. 

Snel wisselen in onze wandeloutfits en verzamelen voor het middagmaal: 

pompoensoep, croques met hesp of zonder, saladbar, mayo en ketchup à 

volonté en een peer.  

Na het middagmaal vertrekken we onmiddellijk met de bus naar Grimentz, een 

dorpje met een verkeersvrije, historische kern, waar de kinderen opdrachten bij 

een zoektocht oplossen en op zoek gaan naar "Rosetta, de koe". In groepjes 

stappen ze door de kleine straatjes vol met prachtige raccards en oude 

woningen. Ze bekijken het kerkje met de mooie glasramen. Ook palen met 

"mausenplatten" worden geteld en bijzondere voorwerpen gezocht én gevonden. 

Er is nog een oude houtzagerij met waterrad dat nog steeds dienst doet. 

Jammer genoeg dwingen de weersomstandigheden ons om vroeger te 

vertrekken dan gepland. De lichte regen gaat over in smeltende sneeuw en 

tenslotte in hevige sneeuwval. We verlieten Zinal met een lentegevoel maar 

komen terug in de winter. Ons vieruurtje, een wafeltje en sinaasappelsap 

smaakt. 

Even wat tijd om te bekomen op onze kamer (jullie kennen onze routine ook wel 

al ;-)) en daarna smullen van het avondmaal: gehakt- of veggieballetjes in 

tomatensaus met puree en saladbar. Als achterafje een vanille/chocolade-ijsje. 

Nadien houden we een sfeervolle gebedsviering in de kapel naast het hotel. Als 

perfecte afsluiter wandelen we in stilte met onze lampionnen door het duistere 

dorp. Op een afgelegen plekje, in een grote kring bespreken we hoe fantastisch 

en uniek deze ervaring op sneeuwklas wel is en zingen samen nog een stemmig 

lied. In stilte stappen we terug naar het hotel. Hier wacht ons nog een 

verrassing. Er staat een vuurkorf en we worden getrakteerd op warme 

chocolademelk, alpenhoorns zorgen voor passende muziek. 

 

Als dat geen mooie dag was!  

Tot morgen! Welterusten!  


