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Met “Titanium” van David Guetta worden de kinderen gewekt. Deze energizer 

doet zijn werk en iedereen heeft zin in deze voorlaatste sneeuwklasdag!  

We maken ons opnieuw op een drafje skiklaar om te ontbijten en nadien naar 

het skiveld te vertrekken. De hemel is opnieuw blauw, vergezeld van een 

stralende zon en bovendien krijgt iedereen vandaag reeds zijn of haar skibrevet! 

Alleen maar blije gezichten en een grote honger bij de terugkeer aan ons hotel.  

In het restaurant wacht champignonsoep, haché parmentier (ook in veggie) en 

een appel. 

Na een welkome siësta gaan we voor een laatste keer op zoek naar goede 

glijplekjes. We merken op dat sommigen liever de rust opzoeken aan de rand. 

Anderen gaan over tot een sneeuwbalgevecht op een basketbalveldje.   

Met een gezonde blos op de wangen verzamelen we voor het vieruurtje. Door 

het mooie weer opnieuw buiten opgeluisterd met après-skihits drinken we 

appelsap met een plak peperkoek.  

Daarna springen we in de douche en mogen we nog eens pronken in onze 

mooiste outfits op de afscheidsavond! De dagboeken worden aangevuld met de 

belevenissen van deze dag of we kiezen voor wat spelplezier op de kamers. 

Om zes uur worden we verwacht in het feestelijk aangeklede restaurant. De 

tafels zijn mooi gedekt en we worden verwend met chips en cola als aperitief. 

We klinken op een fantastische sneeuwklas!  

Als hoofdgerecht wordt er een hamburger met frietjes en saladbar geserveerd. 

Ieder krijgt een stuk van een reuzefeesttaart als dessert. Er wordt tevens ook 

tijd gemaakt om het hotelpersoneel en de skimoni's te bedanken voor deze fijne 

periode. Ze stonden steeds voor ons klaar.  

Nadien verzamelen we nog een laatste keer allen samen in de feestzaal. Onze 

leerlingen zetten hun beste beentje voor en zorgen voor veel ambiance in de 

zaal! Het is een prachtige avond. Inderdaad, het zijn de kinderen van ouders die 

houden van een goed feestje      . 

Met een goed gevoel en veel dankbaarheid voor de voorbije dagen kruipen we 

voor de laatste keer in ons bedje in Zinal.  

Morgen is het al onze laatste sneeuwklasdag! Wat vliegt de tijd... 

 


