Zaterdag 16 maart 2024

Wanneer de wekdienst langskomt, liggen velen nog in een diepe slaap verzonken. Op enkele kamers
wordt er al wat gelezen of gezellig op bed een gezelschapsspel gespeeld. De stramme spieren worden
gesmeerd met een beetje ochtendgymnastiek onder begeleiding van juf Lynn.

Aan het ontbijt is er opnieuw verwennerij met wit en bruin brood, thee, fruitsap, warme
chocolademelk, cornflakes, kaas, salami, allerlei confituur, speculoos, yoghurt in twee verschillende
smaken. Met een goed gevulde maag trekken we voor de tweede keer naar het skiveld. We stijgen
boven de wolken uit, vandaag hangt er wat mist boven de skipistes, soms komt het zonnetje erdoor
en straalt de warmte op ons gezicht. De skipistes zijn alvast voorzien van een vers laagje sneeuw. De
beginners starten op de babypiste om verder te oefenen op bochten pakken en stoppen. Dit lukt
aardig bij iedereen en de eerste pannenkoekenlift wordt genomen om van een hogere helling naar
beneden te glijden. Er worden zelfs al enkele jumpkes genomen. Alleen maar blije gezichten wanneer
de kinderen tegen de middag terug aan het hotel verschijnen.

Op het menu: aardappelsoep en pizza met hesp en/of ananas of pizza margherita en een appel als
dessert.

Daarna een halfuurtje siésta. Wat lezen op de kamer, een dutje doen. De rust is welkom.

Als namiddagactiviteit staat er een fikse en avontuurlijke wandeling op het programma: 4,6km,
hoogteverschil 108, wandeltijd 1u30. We stappen naar de lawinekom hier vlakbij, weg van de
bewoonde wereld, de overweldigende natuur in. Na een flinke klim en een oversteek over een
hangbrug bereiken we de top en worden we stil van de prachtige omgeving waarin we mogen
vertoeven. In de afdaling zijn we op elkaar aangewezen om veilig beneden te geraken. Hier en daar
zijn er zelfs glijpartijtjes. De wandeling eindigt in de diepsneeuw. Er wordt geploeterd en gegraven
naar vastgeraakte schoenen, maar iedereen bereikt uiteindelijk terug het wandelpad. Een snoepje
volgt als beloning voor de geleverde inspanning.

Terug aan het hotel wordt het vieruurtje buiten geserveerd: appelsap of water en een princekoek.
Tijd om post te lezen en te schrijven, dagboeken aan te vullen en te douchen. Dit keer moet er wat
meer tijd voorzien worden, want vanavond is het chique avond. Netjes uitgedost trekken we naar de
zangstonde. De sfeer zit er goed in. Er wordt luidkeels meegezongen en de polonaise wordt uitbundig
gedanst.

Het avondmaal biedt lasagne (ook in vegetarische optie) die kan aangevuld worden met groenten van
de saladbar, deze keer ook met een tomaat-kaas-salade.

Casino Zinal opent zijn deuren in de hotelbars, klaar voor een avond vol spel en plezier met de andere
scholen. De ene uitdaging na de andere wordt aangegaan: you win some and you lose some...
Tussendoor krijgt iedereen een drankje, grenadine of water, in ruil voor één speelpunt.

Met zakken vol of helemaal platzak, gaan we terug naar onze kamers. Doodmoe, maar zeker voldaan,
duiken we ons bed in. Morgen mogen we iets langer slapen, want we skién pas in de namiddag.
Slaap lekker en tot morgen.



