
Dinsdag 19 maart 2024 

De wekdienst wekt deze morgen eerst alle kamers, op één na. We sluipen stilletjes naar de laatste 

kamer die gewekt moet worden, want daar slaapt de jarige Johannes. Uit volle borst (bij sommigen 

iets minder na het feestje van gisteren) zingen we “Lang zal hij leven”. Johannes krijgt een Zwitsers 

verjaardagscadeau en een stapel kaartjes van het thuisfront. 

Daarna begeven we ons voor de laatste keer naar het ontbijt. We genieten dus maar extra van het 

buffet. Johannes’ stoel is versierd met ballonnen en hij krijgt een reep chocolade van het hotel 

speciaal voor zijn verjaardag. 

De weersvoorspelling ziet er top uit voor vandaag. We trekken nog eens naar buiten om te ravotten in 

de sneeuw en te zakkenglijden. De glijpiste ligt er schitterend bij, er worden hoge snelheden gehaald. 

Niet iedereen glijdt van de berg, sommigen genieten liever op het gemak van de heerlijke zon. We 

zien alleen maar vrolijke gezichten. Wat verder in het dal horen we plots geroffel. We zijn tot 

tweemaal toe getuige van een lawine, weliswaar vanop een veilige afstand. 

’s Middags is er broccolisoep en Shepherd’s pie. Een mandarijn als dessert. 

Voor de laatste keer trekken we onze skibotten aan. Iedereen waagt zich aan de laatste afdalingen en 

vertelt stoere en avontuurlijke verhalen bij terugkomst. Om 16u stoppen de skilessen: iedereen geeft 

de skibotten en skilatten af in de skikelder. Het zit erop… 

Nog een laatste korte douche en het pakken van de valiezen begint. In de ene kamer lukt dat al beter 

dan de ander. Hier en daar ligt er een kous die de weg naar de eigenaar verloren is. Uiteindelijk 

geraken alle koffers gesloten. Nog een laatste blik op de kamer met het mooie uitzicht en we trekken 

de deuren dicht. 

Iedereen krijgt nog een warme maaltijd: macaroni met hesp en kaas en opnieuw een vegetarische 

optie. Een appel om het laatste gaatje te vullen. We krijgen een flesje water en een suikerwafel mee 

voor wie nog een hongertje heeft onderweg. 

Rond 19u30 is het tijd om naar de bus te gaan en afscheid te nemen van Zinal. Om 20u rijden we deze 

mooie vallei uit. 

Het vervolg zullen jullie vanaf morgen live van jullie kinderen horen, aankomst verwacht rond 8u. 

 

Dankjewel aan onze directeur om de dagverslagen en foto’s online te plaatsen. 

Zwitserse groeten 
Juf Shirley, juf Lynn, meester Pieter-Jan en juf Geertrui 

 

 


